
Uit het dagelijks leven
Ik stoot mijn teen
O, wat gemeen

Nu kan ik nergens meer heen
Met mijn zere been

En ik was al zo alleen
Om mij geeft er niet een

Een vrolijk leven heb ik geen
Daar draai ik niet omheen


